FRIS DAGBOEK

Opnieuw verscheen een bijbels dagboek van G.A. Trouwborst, predikant
van de hervormde gemeente Nieuwleusen. Na ‘Genesis’ (2014) nu
dus ‘Exodus’. Het is een boek dat velen zal aanspreken. Oké, het lezen
van bijbelse dagboeken is in onbruik geraakt, maar dit boek is fris
opgezet en nodigt uit tot het volledig lezen van Exodus.

De opzet van het dagboek sluit aan bij de Joodse traditie om Exodus
in elf weken te lezen: drie weken de slavernij, met de tien plagen,
drie weken de uittocht naar de berg Sinai, waar de wetgeving plaats-
heeft, en vijf weken de bouw van de tabernakel. Conform de Joodse
gewoonte de wekelijkse Tora-afdeling op sabbatochtend in zeven
blokjes te lezen, bespreekt de auteur per week zeven vastomlijnde
Schriftgedeelten. Per dag gemiddeld zestien verzen. Hij laat daarbij
'saaie’ passages als die over de constructie van de tabernakel niet
liggen, maar weet er via Joodse uitleggers als Elie Munk (1900-1981)
een boodschap uit te destilleren. Zo hebben
de rechtop staande planken van de taber-
nakel een symbolische betekenis. Ze ver-
wijzen naar kaarsrechte rechtvaardigen, de
pillars van de samenleving (Psalm 92:13-14).
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